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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft vijf kernwaarden genomen, die zij
de komende jaren wil uitdragen.
 
Saamhorigheid
De leden van de NUV hebben behoefte
om samen te komen om gevoelens, erva
ringen en kameraadschap te delen en
plezier te hebben. Dat doen zij door acti
viteiten als reünies, plechtigheden, de
filés, deelname aan bijzondere persoon
lijke activiteiten  (bijvoorbeeld een be
grafenis of een DIG uitreiking), de ALV en
kleinere activiteiten. Zij stralen daarbij
een ‘wij-gevoel’ uit van trots en professi
onaliteit. Dit versterkt de onderlinge
band en heeft een goede uitstraling naar
de buitenwereld.
 
Informatie
De NUV stelt zich tot doel om door mid
del van verbeterde informatie een bijdra
ge te leveren aan de saamhorigheid,
herdenking, belangenbehartiging en
representatie en de leden nog beter als
individu op de hoogte te houden van wat
er boven en rond hen gebeurt. Dat doen
we vooral door de website en de Dubbel
Vier. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de
sociale media als Facebook en Twitter
een steeds grotere rol gaan spelen.
 
Belangenbehartiging en zorg
De positie van de Unifillers moet worden
versterkt door hun belangen op het
meest hoge niveau kenbaar te maken en
te verdedigen, de omgeving te beïnvloe
den, het uitvoeren van nuldelijnszorg en
het zorg dragen voor systemen en regel
geving die aansluiten op de belangen
van de veteraan. Kort gezegd: de NUV
komt binnen zijn mogelijkheden op voor
Unifillers. De mate waarin en de gebie
den waarop moeten telkens worden be
zien. Dat doen we door: lobbyen bij
onder andere de politiek, Defensie, het

Veteranen Platform, het Veteraneninsti
tuut, De Basis, gelijkgestemde vetera
nenorganisaties, het JWF, vfonds etc. De
houding van het bestuur is daarin betrok
ken, proactief, kritisch en non conformis
tisch.
 
Representatie
Om de belangen en uitstraling van de
Unifillers te optimaliseren zorgt de NUV
samen met haar leden voor een zo groot
mogelijke ‘footprint’ in Nederland, door
zoveel mogelijk contact met organisa
ties, partijen, mensen en coryfeeën. Door
deelname aan zoveel mogelijk activitei
ten die een positieve en nuttige uitstra
ling hebben (commando overdracht,
verjaardag van Libanon, Regimentsdag,
ceremoniële bijeenkomsten, erewach
ten, herdenkingen etc.
 
Herdenken
De Unifiller is er tot diep in zijn vezels van
doordrongen dat veel collega veteranen
het hoogste goed hebben gegeven voor
de vrijheid en hebben daar diep respect
voor. Dat willen wij ook tonen en bele
ven. Dit doen we door aanwezig te zijn
met een eenheid of delegatie, die respect
en trots uitstraalt bij die bijeenkomsten
die er toe doen.
 
Bestuursleden NUV
 
Voorzitter:  Yeb-Jan Joustra
voorzitter@unifilvereniging.nl
 
Secretaris:  Sjaak Duine
secretaris@unifilvereniging.nl
Irenestraat 9
4811 SB  Breda
Tel. 06-53356742
 
Penningmeester en ledenadministratie:
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16
6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205
 
Lid bestuur (Merchandising en activitei
ten) Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
tel. 0575-520435
 
Lid bestuur (ceremonieel en activiteiten)
Sjon Brands
activiteiten@unifilvereniging.nl
kafra721@hotmail.com

Lid bestuur (activiteiten):
Hans van Lent
Nekaf56@gmail.com
Tel. 06-21245792
 
Commissieleden NUV
 
Redactie Dubbel Vier - Erik Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
Tel. 06-13375634
 
Sociale Media - Eric Bovelander, Hans van
Lent, Erik Kuiper
 
Ceremonieel – Erik van Till, Sjon Brands
 
Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds – Cees van
Ingen, Sjaak Duine
 
Commissie van Beroep – Fred Krijnen,
Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl
 
Webmaster www.unifilvereniging.nl
 
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen
webmaster@unifilvereniging.nl
 
 
 
Foto voorpagina
5-5-2014 Wageningen: Minister van
Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert
krijgt uitleg van Libanonveteraan Auke
Osinga over de pas gerestaureerde witte
UN YP-408 (foto: Erik Kuiper)
 
 
De activiteiten van de NUV worden mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het vfonds.
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Colofon
Dubbel Vier, uitgave van de Nederland
se UNIFIL Vereniging
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Oplage 1.150 stuks
 
Drukker Editoo B.V.
 
Redactie Erik Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
 
Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven aan:
Ledenadministratie NUV
S. Neelen
Ericalaan 16
6086 CV  Neer
 
Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. Laat u
informeren over de mogelijkheden re
dactie@unifilvereniging.nl en penning
meester@unifilvereniging.nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. De redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten of om er veranderin
gen in aan te brengen.
 
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV.
 
De deadline voor Dubbel Vier 3-2014 is
 
31 augustus  2014 

Voorwoord voorzitter
Beste leden en lezers,
 
In mijn voorwoord in de vorige Dubbel Vier wenste ik ons allen een bijzondere His
tory Day in Leiden en 4 mei Herdenking en 5 mei Viering. De opkomst door ons in
Leiden was niet goed, op het laatste moment schitterden te veel door niet te ver
schijnen. Dat kan niet, opgeven voor een defilé is vrijwillig, echter niet vrijblijvend. 
Op 4 mei tijdens de Herdenkingen in Loenen en Havelte hebben wij met een grote
groep onze omgekomen maten met  eer en respect herdacht. Op 5 mei in Wagenin
gen tijdens een fantastische dag de Bevrijding gevierd. Wat een geweldig weer en
wat een ontzettend grote opkomst, belangstelling en waardering van het publiek!
Zowel bij alle statics alsook langs de defile route stond het publiek zes rijen dik aan
beide kanten van de weg, enthousiast en hard applaudisserend voor alle eenheden
die voorbij kwamen. Dank aan de organisatie van Wageningen, het is een hele klus
om jaarlijks dit alles in goede banen te leiden en ons als deelnemers, bezoekers en
gasten te ontvangen!
Ook dank aan onze Minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis - Plasschaert
voor haar bezoek aan onze UNIFIL Compound. De Minister nam ruim de tijd en
toonde veel belangstelling, met een aantal van ons in gesprek en ook een aantal
leuke, spontane foto's. Waardering voor Berry Diestelhof en Hans van Lent en hun
teams, alles zag er weer top uit!
 

Deze week wordt in Normandie in Frankrijk op en rond 6
juni D-Day herdacht: http://www.dday-overlord.com/
eng/commemorations_normandy_2014_useful_info.htm On
voorstelbaar dat 70 jaar geleden zoveel mannen daar zijn
geland en hebben gestreden uren, dagen en later nog vele
weken en maanden tot de bevrijding, velen met hun
leven..... 
Ook in Wageningen waren dit jaar weer een aantal D-Day
Veterans, met twee van hen heb ik mogen kennismaken en
gesproken. Allebei 92 jaar oud, ontroerd en nog steeds
strijdbaar! Diep respect heb ik voor alles wat zij hebben
meegemaakt en voor ons hebben gedaan; wellicht de
laatste keer dat zij erbij waren in Wageningen en erbij zijn
in Normandie.
 

De organisatie voor de tiende Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 28 juni a.
s. is alweer in volle gang en het belooft ook dit jaar een bijzondere dag te worden,
zo ook voor de Vierdaagse te Nijmegen. Onze UNIFIL Wandelgroep heeft intensief
getraind en heeft er veel zin in! Zij en ook vele andere Unifillers zullen op 28 juni in
Den Haag acte de présence geven.
 
Op 1 juli a.s. draagt de huidige IGK, de Luitenant-Generaal der Mariniers Ton van Ede
zijn commando over aan de Generaal-Majoor der Luchtmacht Bart Hoitink. Wij
danken de generaal Van Ede voor zijn inzet voor veteranen en de plezierige samen
werking en kijken uit naar een vruchtbaar vervolg met de Generaal Hoitink.
 
Tot slot, onze UNIFIL Reünie i.s.m. de Koninklijke Landmacht en het Nationaal Militair
Museum op 18 oktober in Soesterberg. Er wordt hard gewerkt door veel vrijwilligers
om er een geweldige dag van te maken. Wij rekenen ook op u allen om zich aan te
melden als u dat nog niet heeft gedaan en ook andere Unifillers uit te nodigen te
komen. Allereerst op 28 juni a.s. in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag,
tot dan!
Groet,
 
Yeb-Jan Joustra
Voorzitter
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ALV 28 maart 2014 goed verlopen
(Sjaak Duine) De Algemene Ledenvergadering van 28 maart is goed verlopen. Voor het eerst waren we te gast bij Echos Home
De Schakel (voormalig PMT) in Ermelo. Er waren 45 deelnemers. Dat zijn er helaas minder dan vorig jaar, maar waarschijnlijk had
dat ook te maken met het feit dat Post.nl er niet in slaagde een spoedverzending te verwerken. Daarvoor hadden we wel betaald.
De nieuwe Dubbel Vier werd zelfs vertraagd verzonden. Onze nieuwe uitgever Editoo is nu al twee maanden aan het vechten
met diverse afdelingen, maar niemand is daar verantwoordelijk en wil met een compensatie of oplossing komen. Grrrrrrrrr!!!
 
Over het financieel beheer en onze financiële positie kunnen we kort zijn. Dat zit prima in elkaar. De boekhouding klopt en we
krijgen voldoende middelen binnen, met dank aan Sjak. Een belangrijk deel van onze inkomsten komt vanuit onze merchanising.
Die loopt prima, vooral dankzij Berry Diestelhof, Wilma en de rest van dat team. We zijn nu druk bezig om te kijken welke nieuwe
en mooie dingen we voor de reünie kunnen aanbieden.
 
Onze communicatie naar de leden loopt op zich goed, dankzij Eric, Erik, Hans en Sjak. We hebben daar nog steeds wel behoefte
aan extra capaciteit. Als een van hen weg valt, hebben we een probleem. Dus beste leden, help ons! We zoeken vrijwilligers voor
vooral de Dubbel Vier en de website.
 
Onze activiteiten lopen prima, vooral dankzij Hans en Sjon. De belangrijkste activiteit voor 2014 is natuurlijk de reünie. Door het
niet verkrijgen van aanvullende subsidie vfonds voor 2014 moeten we ons beperken in overige activiteiten in 2014. Voor 2015
en verder zal dat geen probleem zijn. Wat we nog niet goed doen, zijn de ceremonies. Twee leden hebben daar aandacht voor
gevraagd tijdens de vergadering. Onderkennen is oplossen, dus we doen ons best om een en ander voor Veteranendag vlekke
loos te laten verlopen. Nuldelijns begint steeds belangrijker te worden. Meer veteranen vinden hun weg naar de nuldelijnson
dersteuning. Met dank aan Cees.
 
Tenslotte: de reünie. Na een presentatie tijdens de ALV over onze plannen hebben we instemming gekregen van de leden. De
verder uitgewerkte plannen staan in deze Dubbel Vier. Verder ook op de website te vinden. De voorbereidingen lopen goed,de
inschrijvingen niet. Daarvoor gaan we nu actie ondernemen.

De bij de ALV aanwezige Unifillers tijdens het appèl, waarbij een minuut stilte in acht werd genomen voor hen die ons ontvielen, 28 maart 2014

Ontwikkelingen
(Sjaak Duine) Op dit front weinig nieuws, weinig beweging, Wel wat plannen binnen het Veteranen Platform (VP) ten aanzien
van de faciliteitenregeling. Daarin hebben we als NUV ingebracht dat we het normbedrag per deelnemer niet meer willen zien
gekoppeld aan catering, maar ook aan andere facilitaire kosten. Bij de KL is het gebruikelijk dat je alleen de kosten voor de ca
tering betaalt. Vaak is dat de rijstmaaltijd. De kosten daarvoor zijn vaak lager dan het normbedrag. Het verschil wordt dan besteed
aan consumpties. Op zich mooi, maar we moeten er mee rekening houden dat Defensie steeds minder tijd en capaciteit heeft
voor reünies. Dat betekent uitwijken naar (semi)civiele locaties. Die berekenen soms ander facilitaire kosten, zoals zaalhuur, in
richting, geluidsinstallatie, garderobe, etc. Vanuit de NUV hebben we gepleit om ook die kosten vergoed te krijgen tot aan het
normbedrag. Voor de organisatoren van een reünie betekent het dat meer kosten worden vergoed en dat zij lagere entreeprij
zen kunnen vragen. Dit voorstel wordt nu voorgelegd aan het Mindef.
 
Een tweede ontwikkeling is dat er een nieuw bestuur is van het VP is. Dat is de hei op gegaan en heeft de conclusie getrokken
dat het VP er moet zijn voor alle veteranen. Dus ook voor lokale en regionale veteranenorganisaties. Daar zijn wij het helemaal
mee eens. Het houdt in een ander statuut en een andere wijze van besturing. Het VP is een belangenorganisatie, zoals een soort
vakbond als MKB, VNO-NCW etc. Het vereist lobbyen, de aandacht trekken en de achterban erbij betrekken. Het is voor mij een
mooi moment om dit stokje van Algemeen Bestuurslid VP over te geven aan lkol bd Verdi van Hilten, die in de periode tot de
komende ALV gaat optreden als tweede secretaris van de NUV a.i.
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Nieuws webshop - UNIFIL
vereniging
Er is een fraaie glazenset van 6 longdrinkglazen met daarop
gegraveerd de NL-DET UNIFIL logo’s. Ook is er een riemgesp,
gegraveerd met het VN logo met de tekst UNIFIL. De YP408,
schaal 1:87, is weer uit voorraad leverbaar. Als alles goed
gaat, is op Veteranendag in de stand het model van de DAF
YA328, ook van Artitec, leverbaar. Bezoek de stand en/of kijk
voor de webshop op www.unifilvereniging.nl 

Welkom nieuwe leden

Ger van der Aart Walter van Marwijk Pim Timmer  

Ruud Bakker   Sijmen Mook Reimer van der Vlugt
Ruud Bracké   Wim van der Peet Marco Vogels  

Harold Daems   Edwin van Stein Fred de Voor  

Harry Grissen   Edwin Stockmann Hugo Weusink  

Ruud van den Heuvel John Tap Ron de Zwart  

Jan van der Klei   Donateur Eddy  van Os  

In de periode tweede kwartaal 2014 verwelkomen wij binnen de vereniging onderstaande nieuwe leden. Er zijn nu 1.054 leden
van de vereniging. Er melden zich dit jaar meer als twee Unifillers per week aan.
De meeste nieuwe leden worden gebeld en vaak ontstaat er een warm gesprek waar in korte tijd wederzijds veel wordt verteld. In
dat telefoongesprek krijg ik meestal de indruk, dat de mensen, die zich aanmelden, zijn teruggekeerd naar hun roots en einde
lijk het besluit hebben genomen om zich aan te melden. Veel van hen zie ik daarna merchandise bestellen of ontmoet ze per
soonlijk op allerlei activiteiten. Deze actie en reactie is de benzine in de motor om als bestuurslid dit werk te kunnen blijven doen.
Of zoals een van onze leden enige tijd geleden in een mail vermelde “Keep up the good work”.
 

Kaartjes reünie 18 oktober
De kosten van een kaartje bedragen voor leden en hun gezins
leden € 17,50 p.p. en voor niet leden € 27,50. In de prijsstelling
bij de kaartverkoop hebben we  duidelijk gemaakt wat het
voordeel is om lid te zijn van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.
Je kunt de kaartjes bestellen in ons online ticket bureau, die
aan de reünie website gekoppeld is http://www.unifilreunie.
nl/ . Daar kunt u de kaartjes betalen en downloaden. We zijn
hard aan het werk om dit onder alle Unifillers bekend te maken.
 Hou de media met betrekking tot berichten en onze website
hier over in de gaten. SCHRIJF JE IN !!! 

Van de penningmeester
(Sjak Neelen) We moeten ons allemaal aanpassen aan alle nieuwe dingen die op ons levenspad komen. Waaronder SEPA. Je denkt
dat je het in de vingers heb, maar dit systeem van incasso van een derde rekening laat geen enkel miniem foutje toe. Nadeel is
dat de kleine probleempjes niet allemaal ineens zichtbaar worden. Elke keer als je iets hebt aangeboden, wordt het weer afge
keurd.  De aanhouder wint, ook dit krijgen we weer onder de knie. Vanaf juni 2014 incasseren wij met de Europese variant van
de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contri
butie voor dit verenigingsjaar ineens af tot het bedrag in zijn geheel  is voldaan. De afschrijving op uw rekeningafschrift ziet er
vanaf 2014 anders uit dan u gewend bent. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens: 
Ons Incassant ID                              NL71ZZZ05062914000
Uw machtigingskenmerk             uw militair registratienummer
Omschrijving incasso                     contributie 2014 NUV
 Diegene die ons nog niet hebben gemachtigd om de contributie 2014 van hun rekening af te schrijven, en nog niet hebben
betaald, die roep ik nogmaals op om een machtiging af te geven. Het maakt ons werk een stuk eenvoudiger en we besparen bij
elk lid circa een €  1 aan verzendkosten, enveloppen en papier. Tijdig contributie betalen voorkomt aanmaning, eventueel stopzet
ten verzending Dubbel Vier en royeren als lid (uiterlijk in juni).

UNIFIL Reünie: KOM OOK ! 
Meld je nu aan; kom op met die blauwe baret ! Ga naar de

website unifilreunie.nl en vul je gegevens
in. Vragen?  Stel ze aan info@unifilreunie.nl
of bel met het reünie secretariaat (woens
dagmiddag) op tel.nr. 06-12479388
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Een oud-Rijder en zijn uitzending naar Libanon
(tekst en foto's Bert de Jong) Bert de Jong is van lichting 75-6 en diende tot 1981 bij de 11e Afdeling Rijdende Artillerie. In maart
1979 ging hij voor een half jaar naar Libanon. Hieronder het verhaal van Bert, oud-Rijder en Libanon-veteraan.

"Mijn naam is Bert de Jong geboren op 31 Mei 1955 te Amster
dam. Na alle jeugdperikelen zoals school, een vak leren en de

beest uithangen in Amsterdam, moest ik als langharig jong
voor mijn nummer het leger in. In November 1975 was het dan
zover, eerst een basis opleiding in Harderwijk, gevolgd door
een opleiding TLV 106 schutter. Hierna mocht ik naar Havelte,
47 Painfbat/Ondersteunings Compagnie. Daar aangekomen
bleek dat er teveel mensen waren en mocht ik mijn diensttijd
verder vol maken als Hofmeester in de OO mess. Ik zag dat niet
zitten en na één maand was ik weer terug bij mijn oorspronke
lijk peloton. Omdat mijn lichting de laatste was voor dit onder
deel (het wapen werd vervangen door de TOW) mochten we
na 12 maanden vertrekken. Maar het beviel mij wel in het leger,
dus in afwachting van mijn contract als KVV-er bleef ik nog even
langer als dienstplichtige in Havelte. Toen was het zover, ik
moest me melden in Utrecht. Daar kreeg ik een opleiding als
Wapenhersteller 2e Echelon. Geen probleem, had de nodige
wapens gezien en schoongemaakt, wist wel hoe dat moest.
 
Na twee maanden ging ik naar Eindhoven voor mijn rijbewijs. 
Nog nooit achter het stuur gezeten en dan gelijk in een 3 ton
ner, zo'n kreng waarmee je nog moest dubbelklutsen. Ook dat
ging lekker, dus ik ging daar na twee maanden weg met mijn
groot rijbewijs en was ik Wapenhersteller / Chauffeur. Even de
boel overlaten schrijven en ik was een groot rijbewijs rijker en
fl 30,= armer. Lekker goedkoop rijbewijs dus.

Na beide opleidingen ging ik als kpl naar Schaarsbergen, het
Korps Rijdende Artillerie. Daar werd ik ingedeeld bij de StafStaf,
en ging naar de schoolbatterij. Wapens uitgeven, beetje de foef
spelen tijdens de opleiding van de nieuwe lichting. Werd dit
toch wel snel zat - het niksen - en stapte naar de Batterijcom
mandant om te vragen of ik meer kon doen. Oke, ik ging dus
meer doen, werd kamercommandant en kreeg 10 nieuwe
jongens toe gewezen om die het één en ander te leren. Ging
dus een deel van de basistraining doen. Was echt een leuke tijd,
samen met een stel wachtmeesters de nieuwe lichting oplei
den en daarna een maand "vrij" en dan weer de volgende
lichting. Telkens bij een andere Batterij , dus heb in die vier jaar
alle Batterijen gezien. Ik heb daar hele goede herinneringen
aan. Als KRA gingen we ook elk jaar naar Prinsjesdag voor de
saluutschoten en in november naar Jumping Amsterdam, waar

we de hindernissen opbouwden voor het springen. Maar
vooral de periode bij een schoolbatterij ervaar ik nog steeds als
een prachtige tijd.

Toen was het zover, ergens eind 1978, besloot Den Haag om
het 44Painfbat maar eens uit te zenden naar Libanon. Men
zocht vrijwilligers om het bataljon aan te vullen. En bij een Korte
Verstands Verbijstering gaf ik aan mijn Kapitein door dat ik daar
wel zin in had. Dat was op een maandag, en........ vrijdag kreeg
ik te horen dat ik mij 's maandags kon melden in Zuidlaren bij
het 44ste  Painfbat. Verbaasd van de snelheid waar het allemaal
mee ging, daar ging ik..

In februari '79 meldde ik mij aan de poort van de kazerne, kreeg
een kamer met nog drie andere jongens en de nodige spuiten.
Wat de oude hap van het 44ste kreeg in meerdere weken,
kregen wij in korte tijd. Ik ging zo ziek als een hond naar huis
die vrijdag. Vanwege de heftige sneeuwval werd het nog een
spannende rit naar huis. 's Maandags weer terug, en vol frisse
moed de 3 tonner inpakken voor verscheping naar de haven
van Haifa in Israel.. Vanuit Rotterdam met een stel kwartierma
kers gingen de voertuigen ons vooruit. Het personeel ging naar
Schiphol. Met alle toeters en bellen werden we uitgeleide ge
daan, het volkslied , huilende ouders, vrouwen en andere fami
lieleden.

In twee Jumbo's 747 gingen we op weg naar Libanon. Na een
tussenstop voor bijtanken in Athene gingen we verder richting
eindbestemming Beiroet. De chauffeurs gingen de volgende
dag naar Haifa om de voertuigen op te halen. Toen was daar
het eindeloze wachten bij de grens. Eindelijk mochten we
verder, delen werden opgesplitst ieder zijn bestemming. Ik
ging naar Haris. Daar aangekomen werden we opgewacht door
de lokale bevolking.

Voertuig weg zetten en de boel een beetje bekijken. In het
midden van het dorp was een gebouw dat in gebruik was als
kantine – onder de kantine was mijn werkplek, die we deelden
met een verbindingspeuk. Even een klein minpuntje - wat
waren die Fransen een stel varkens - de koelkast liep zowat weg
toen die open ging. Een stuk vlees was blijven liggen en ver
volgens totaal aan het verrotten. Stekker eruit en koelkast maar
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laten staan. Maar goed, we moesten aan de slag. Wilden we
tenminste ergens slapen, eerst maar iglotenten bouwen. Dat
was onze onderkomen voor de komende maanden. Ik heb
trouwens niets anders mee gemaakt. Samen met de jongens
die ook in Zuidlaren op de kamer lagen, betrokken wij een
iglotent. Ik schaam me dood dat ik alleen nog de namen van
twee jongens ken, Tjeerd en Jeroen.

Toen we min of meer op orde waren, keerden we terug naar
onze dagelijkse taken, appél, naar je werkplek. Samen met mijn
Sergeant gingen we regelmatig op wapeninspectie naar de
andere posten. Meestal gingen we er naartoe als er problemen
waren of ze kwamen naar ons toe. Echt verschrikkelijk druk had
ik het dus niet.
De vader van mijn maatje Tjeerd zat bij de Luchtmacht te
Soesterberg, de post e.d. kwam om de twee weken. Zijn vader
was meestal aan boord, dus we gingen vaak met de postwagen
mee. Onderweg even in Naqoura wat drinken en/of even langs
de kust zwemmen. Wachtlopen was ook een beleving apart.
Gelukkig waren we met personeel genoeg zodat je niet veel op
wacht stond. Ik heb het altijd als heel vervelend ondergaan, 's
nachts op wacht staan. Daar stond je moederziel alleen op het
dak van de CC, en na een uurtje kon je naar de andere plek
lopen, de bunker, om daar te ruilen van plek. Niet dat ik bang
was, maar voelde me ook niet prettig.

Dan was OP HIN een andere beleving. OP HIN was een obser
vatie post, waar we met zijn zessen een week hebben gezeten.
We moesten daar de vliegbewegingen en de artillerie schoten
van Israel doorgeven aan Naqoura. Met een 3 tonner vol gela
den met eten en drinken gingen we daar naartoe, onderweg
de nodige roadblocks van allerlei groepen doorgekomen. OP
HIN lag in het gebied van Majoor Haddad, of hij echt blij met
ons was, ik weet het niet. Weet wel dat we na één week niet
weg mochten, al met al zaten we daar twee weken. We kregen
daar ook bezoek van de waterwagen van de UN. De man was
een Nederlander, blij dat hij weer eens een paar andere Neder
landse gezichten zag.
Tijdens mijn verblijf zijn er een paar jongens omgekomen, dat
was toch wel een behoorlijke knauw voor een stel jongens. Zelf
bleef ik er ook niet echt koud onder. Een stel jongens zijn naar
huis gegaan - lees gestuurd - vanwege antisemitische uitlatin
gen. Ook werd een enkeling teruggestuurd omdat ze het ge
woon niet aan konden. Wil hier ook niet te ver over door gaan,
het was een tijd met ups en downs.

Na 7 maanden ging ik weer naar huis, het koude Nederland. Ik
ging na mijn verlof weer terug naar het KRA in Schaarsbergen,
apetrots op mijn blauwe baret, heb die nog enige tijd gedragen
voordat ik hem weer inruilde voor mijn blauwe muts van de
KRA. Mijn oude job was nog open voor mij, dus ging weer door
met waar ik gebleven was. Met één verschil.......

Ik ben anders tegen het leven aan gaan kijken. Alles wat wij hier
als vanzelfsprekend beschouwden, was daar niet zo vanzelf
sprekend. De ellende, de armoede, het vechten om het bestaan,
heeft mij doen inzien dat alles zo betrekkelijk is. Onze vrijheid
is een groot gegeven. Heb nooit geen spijt gehad dat ik als
vrijwilliger naar Libanon ben geweest, wat mij wel spijt is dat
ik er niet heen kan gaan, nu als toerist.

Echos Home Het Baken
Havelte
Inmiddels zijn ze bekende verschijningen in
veteranenland, Roy Schuurmans en zijn vrien
din Esther Pothof. Samen bestieren zij Echos
Home ‘Het Baken’ in Darp (Havelte), het voor
malige PMT aan de weg naar de kazerne. Roy is
zelf veteraan van de Rwanda missie. Daarnaast
hebben zij een stichting Veteraan en Thuisfront, die allerlei
activiteiten organiseert  met als achtergrond nuldelijnsonder
steuning aan veteranen en hun thuisfront. Ze hebben een
Mobiel Ontmoetings Centrum, de inmiddels al bekende
rood-zwarte Renault bus met  opdruk. Sommige Unifillers zul
len die bus herkennen, want ze waren ook aanwezig op de
Regimentsdag van het 44ste PAINFBAT in Leeuwarden oktober
vorig jaar.
 

Voor veteranen, hun partners en kinderen zijn er vaste inloop
avonden in Het Baken, iedere dinsdag- en donderdagavond,
van 19.00 tot 22.00 uur. Bijzondere georganiseerde activiteiten
zijn bijvoorbeeld de maaltijdavonden en een dart toernooi. 
Laagdrempelig, gastvrij en herkenbaar zijn de kenmerken van
Echos Home. Home Base Support. Inmiddels zijn er maande
lijks zo ruim 350 bezoeken van veteranen. Veteraan en Thuis
front is verder veel bij evenementen te vinden met de bekende
bus. Alles is gericht op de ondersteuning van de veteraan en
de onderlinge verbondenheid en gezelligheid. Voorbeeld van
de extra service van Roy en Esther voor met name de oudere
onder de jonge veteranen is een negatievenscanner. Voor ons
Libanon veteranen interessant, want hiermee kunnen negatie
ven tot digitale afbeeldingen gemaakt worden. Enige, dat je
zelf nodig hebt, is een USB stick. De scanner is op bruikleen bij
Roy en Esther verkrijgbaar.
 
Echos Home Het Baken vind je aan de Johannes Postweg 5 te
7973 JB Darp (Havelte). Meer info vind je op de website van
Echos Home www.home-basesupport.net en op www.vete
raanenthuisfront.nl. Echos Home Het Baken heeft ook een Fa
cebookpagina https://www.facebook.com/echos.baken en
https://www.facebook.com/veteraanenthuisfront De Twitter
account is @veteraanthuis. Meer informatie via de mail op
hallo@veteraanenthuisfront.nl of via telefoonnummer 06-83995099
(foto via Roy Schuurmans)
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Reünie 18 oktober Sharing Moments
(Sjaak Duine) De voorbereidingen voor de grote UNIFIL reünie op zaterdag 18 oktober bij het nieuwe Nationaal Militair Museum
te Soesterberg zijn in volle gang. De meeste zaken zijn al goed afgesproken of zijn in het laatste stadium van voorbereiding.
Wat kunt u verwachten?

Rond de reünie is het volgende geregeld:
-          Opvang op het station Amersfoort. Bij het station ziet u
onmiddellijk waar u moet zijn. Vandaar vervoer met bussen en
viertonners naar de reünielocatie.
-          Voor diegenen die met eigen vervoer komen is er ruime
parkeermogelijkheid op het terrein, wegbewijzering, parkeer
begeleiders en er is een parkeerplaats voor invaliden.
 
Rond de reünietent kunt u het volgende zien:
-       Een static display van oude en nieuwe voertuigen van het
44ste Pantserinfanteriebataljon toen en nu
-     Een display van oud materieel van de Koninklijke
Landmacht
-       Een tentenkamp
-       Een nagebouwd roadblock
-       Een originele keukengroep

Er zijn mogelijkheden om mee te rijden met militaire voertuigen. Verder is er, met name voor de jeugd, een bootcamp.
 
In de reünietent wordt u opgevangen en wordt u geregistreerd. Er komt een infobalie, waar u ook kunt navragen welke van uw
oud collega’s reeds aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zijn er toiletten, ook voor invaliden en is er een garderobe. In de tent staat
verder een podium en zijn er hoeken ingericht voor de diverse compagnieën. Voor licht, verwarming en de geluidsinstallatie is
gezorgd. Er zijn grote informatieschermen en het geheel wordt muzikaal ‘aangekleed’ met muziek uit onze jaren in Libanon. De
cateraar zal naast koffie/thee en drankjes ook een rijstmaaltijd verzorgen. EHBO en BHV zijn aanwezig in/om de tent.
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De inloop is vanaf 10.30 uur. Om 12.00 uur opent onze voorzit
ter Yeb-Jan Joustra de reünie. Hij verwelkomt alle aanwezigen,
waaronder onze VIP’s. Dan wordt er ook stilgestaan bij de
overledenen, die in Libanon en die ons sinds die tijd zijn ont
vallen.  
Om 12.30 uur start verder de reünie en gaat de tap open. Tijdens
de reünie is er voor u en uw gezinsleden de mogelijkheid om
gratis het museum te bezoeken en kunt u het materieel bekij
ken. Wij zijn nog bezig met het samenstellen van films en foto’s,
die we willen gaan presenteren. Verder zijn er diverse organi
saties als het ABP, Nuldelijnsondersteuning, MDD, GV en LZV,
waar u informatie kunt krijgen of ondersteuning. 

Berry Diestelhof zal met onze merchandising stand aanwezig zijn. Met diverse bedrijven zijn we in gesprek die spullen willen
demonstreren en/of informatie willen verstrekken.
Om 16.30 uur begint een taptoe van het Fanfare Korps Bereden Wapens. Om 17.00 uur is de tap echt toe. Daarin hadden we
geen keuze door allerlei lokale regels.
Uiteraard is er vervoer terug naar station Amersfoort. Er gaan nog wat zaken bij komen. Die vermelden we op de website en in
de komende Dubbel Vier.
 
Deelname
De entreeprijs is € 27,50. Voor NUV leden en hun familieleden bedraagt deze € 17,50. Bij inschrijving vanaf 1 augustus komt daar
€ 0,43 administratiekosten bij.
U kunt zich opgeven via de website. Sommigen van u hebben mogelijk geen pc, of zijn er niet echt handig in. Die kunnen op
elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur contact opnemen met het secretariaat van de reünie (06-12479388) of mailen
aan secretaris@unifilvereniging.nl. U kunt daar ook eventueel uw andere vragen stellen. Wij verzoeken u ook om niet NUV leden,
die u mogelijk kent, op de hoogte te brengen van deze reünie. Immers meer deelnemers betekent meer faciliteiten. We willen
benadrukken dat we als NUV geen geld aan deze reünie willen verdienen, maar een pracht feest willen organiseren zonder dat
we in de rode cijfers belanden.

Sponsoring
Als u zelf wilt sponsoren, of uw bedrijf mee wilt laten sponsoren, dan kan dat. Graag zelfs. Neem dan contact op met ons (kan
via 06-55335672 of via de mail op secretaris@unifilvereniging.nl). We hebben al een klein sponsorpakket ter waarde van € 100,00.
Daarvoor ontvangt u twee toegangskaarten voor het Nationaal Militair Museum (een jaar geldig) en naamsvermelding op de
website. Voor grotere sponsoring hebben we meer mogelijkheden in de zin van stands, advertenties, etc. Omdat dit maatwerk
is, willen we graag met u kijken waar we elkaar kunnen vinden.
 
Lessons learned
We hebben van vorige grote reünies geleerd dat we moeten zorgen dat u uw collega’s zo snel mogelijk kan vinden. Daarvoor
richten we per eenheid een hoek in. Ook zorgen we voor duidelijke borden en zullen we op de website een kaartje publiceren.
Doordat we de reünie niet meer in Havelte houden, hopen we op meer belangstelling. We mikken op minimaal 3500 deelnemers.
 
Wij hopen jullie allen te zien op 18 oktober, Sharing Moments,
 
Yeb-Jan Joustra, voorzitter Nederlandse UNIFIL Vereniging
Sjaak Duine, voorzitter Stichting UNIFIL Reünie (afbeeldingen bij dit artikel via het NMM)
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"Radio Dutchbatt nu officieel de lucht in ..."
“Ik ben blij dat men mij in de gelegenheid heeft gesteld om U hier als eerste via de radio toe te spreken. Er is ontzettend veel werk verricht
door een groep enthousiaste mensen om alles op tijd klaar te hebben. Het is me dan ook een groot genoegen om te kunnen zeggen:
Radio Dutchbatt nu officieel de lucht in” Met die woorden startte bataljonscommandant lkol Van den Heuvel op maandag 19 ja
nuari 1981 officieel de uitzendingen van Radio Dutchbatt. Al in 1979 was men begonnen met Radio Haris. In november 1980
ontstonden de plannen voor een eigen en sterkere zender voor heel Dutchbatt. De voor de zender benodigde onderdelen
werden uit Nederland gehaald. Namen van de mannen van het eerste uur van Radio Dutchbatt: Frans van Splunter, Henk Torc
que, Hans Monthaan, Eric Brandon, Kees Mijlhoff, George van der Kleij, kapt. Van der Togt en kapt. Kool, waarbij de laatste al snel
furore maakte als nieuwslezer. Radio Dutchbatt zond uit op de FM 106 Mhz, met aanvankelijk programma’s tussen 08.00 en 12.00
uur en tussen 13.00 tot 17.00 uur. Ook in de Dutch Inf Coy tijd was er een eigen radiozender in de lucht, die werd gedeeld met
de Fiji’s. In dit artikel laten we een aantal oud-medewerkers van Radio Dutchbatt (weer eens) aan het woord.

 

Personal files
Personal file
Naam: Jan Steenbakker
Libanon: 25-05-1981 t/m 29-09-1981
Compagnie: STSTVZ Transportpeloton
Rang: Soldaat
Functie: chauffeur YA328 (UNIFIL3104)

 
Radio Dutchbatt v.a. mei 1981
Technicus van dienst, een uur per week. Jingles, mededelingen en
cassettes voor uitzending klaarzetten.
 

DJ Barry Rigters en ik hebben maar een paar keer vanuit de
radiobak uitgezonden. De zender had het al snel begeven. Deze
bestreek het grootste gedeelte van Dutchbatt, maar er waren
toch posten die het niet (goed) konden ontvangen. Later is er
een nieuwe zender overgekomen en is er in de kelder van het
WZZ gebouw een best wel profi studio gebouwd. Ik heb nog
geholpen om de mast op het WZZ gebouw overeind te zetten.
Deze kreeg met zandzakken op de voet wat stabiliteit. Op last
van de officier,  die in het WZZ gebouw sliep, moest het aantal
zakken verminderd, omdat hij dacht dat de dakconstructie het
niet zou houden. Vanuit de nieuwe studio heb ik in ieder geval
nooit meer bijgedragen aan een uitzending. Diegene die de
zender e.d. inbouwde was wel een echte ‘radio man’ en de
kwaliteit van de uitzendingen werd vanaf toen ook een stuk
beter en professioneler. Schijnt dat zelfs op Cyprus Radio
Dutchbatt te ontvangen was.
 
Grappigste herinnering aan Radio Dutchbatt: Er werden via een
roulatiesysteem ook dienstmededelingen de ether in geslin
gerd. Zo ook die ene keer met het BHP mededelingenbandje,
met de mededeling “Diegene die nog een herhalingsprik
moeten krijgen dienen zich morgen op de BHP in Haris te
melden”. De exacte tekst weet ik niet meer,  maar ik weet wel
dat tegen het eind van de uitzending er een majoor in de ra
diobak op Al Yatoun binnen kwam stormen; “Wie heeft gezegd
dat jullie die mededeling BHP moesten doen????” Huhhh….
Geen flauw idee. Wat bleek nou; er was helemaal geen voorraad
injecties voor een herhalingsprik. Diegene die zou komen zou
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dus voor niets komen. De DJ (Barry) moest dus per direct im
proviseren en via de ether herhalen dat er geen  herhalings
prikken gehaald konden worden. Hoe dat bandje daar terecht
is gekomen; geen flauw idee, en ook niet of er nog UNIFILLERS
voor niets naar Haris zijn gekomen.
 
Het was leuk om te doen: van te voren nummers uitzoeken, die
we zelf mooi vonden. Bandjes verzamelen inclusief de mede
delingen, in een tasje lopend meezeulen naar boven op Al
Yatoun . Vaker lekker improviseren. Ach, wie maakte zich er
druk om? Als er maar geluid uit kwam en een Nederlandse stem,
volgens mij ging het daarom.
 
Na Libanon nog iets met radio gedaan? Nee, helemaal niets.
Gewoon standaard radio luisteren op het werk.

 
Personal file
Naam: Jos Remmen
Libanon: 04-06-1980 t/m 07-10-1980 PS van
Alfa mortierpeloton  Paost  7-23 Jibal al Butm
2e periode: 27-01-1982 t/m 04-08-1982 PS
van Stafwacht Al Yatun

                                  Rang: Sergeant 1
                                  Functie: Pelotonssergeant
 
Radio Dutchbatt: regelmatig on-air in juni en juli 1982
Presentator, veel uren per week
 

 
Nadat mijn peloton (Stafwacht) eind juni 1982 was geroteerd
is mij gevraagd om bij te tekenen voor twee maanden bij
UNIFIL. De reden was dat het bataljon iemand te weinig had en
dat kon niet. Ik werd geplaatst als onderofficier toegevoegd bij
de WZZ. Aangezien in het WZZ-gebouw ook radio Dutchbatt
was gestationeerd was het min of meer logisch dat ik ook
meehielp met de radio in de lucht houden. Sowieso moest er
elke dag een band opgezet worden, wanneer er geen DJ’s
aanwezig waren. Volgens mij was de radio toen 24/7 in de lucht,
de meeste tijd werden er muziekbanden gedraaid die kant en
klaar uit Nederland geleverd werden.
 
Grappigste herinnering aan Radio Dutchbatt: Een van de mooi
ere herinneringen was dat ik samen met enkele FIJI militairen
uitzendingen verzorgde. Dat waren, voor die tijd, redelijk pro
fessionele gasten en het was genieten hoe zij de platen aan
mekaar praten. Ik verstond er uiteraard helemaal niks van. Maar

de muziek was universeel. Deze jongens kwamen wekelijks met
hun koffertje vol platen naar de studio om een programma uit
te zenden voor de jongens van FIJI -Batt, uiteraard kon heel
UNIFIL meegenieten als ze dat wilden.
 
Het meest bijzondere en vervelendst was wel de invasie van
Israel in 1982. Van het ene op het ander moment konden we
het UN mandaat niet meer uitvoeren. Voor Radio Dutchbatt
betekende dit, dat we alleen maar muziek mochten draaien en
geen praatprogramma’s meer (censuur?). Wel weer een uitda
ging, daar ik zeker weet dat de radio zorgde voor broodnodige
afleiding bij onze jongens. Voor mij betekende dit echter ook
een periode van mijn uitzending, waar ik niet graag over praat.
Ik werd naar naar Tyre-Barracks gedetacheerd om er zorg voor
te dragen dat dit kampement/ kazerne tijdens de invasie niet
in handen van Israel (IDF) zou vallen. Bij tijd en wijle ronduit
een gevaarlijke en stressvolle situatie.
 
Radio Dutchbatt zijn leuke positieve herinneringen. Het mooie
was nog, dat ik mijn eigen muziek kon en mocht draaien op
RD. Vaak was de muziek van het type “easy listening”  en soft
rock. Ikzelf kwam uit een jongerensoosomgeving met alleen
maar alternatieve muziek en zeker niets commercieels! Dus
draaide ik “pop-rock-metal”-achtige, ik kon dus gewoon eigen
favo’s draaien, Uriah Heep, Led Zeppelin, Canned Heat, Pink
Floyd enz enz.
 
Na Libanon nog iets met radio gedaan? In het jongeren centrum
(soos) in mijn woonplaats was ik voor mijn Libanon periode, en
ook daarna weer vaak als vrijwilliger te vinden . Dat hield in dat
ik o.a. ook vaak verantwoordelijk was voor de muziek.  Ik ben
daar nog lang actief geweest en menige LP grijsgedraaid (33
toeren!!), 45 toeren singletjes draaiden wij daar absoluut niet.
 
 

Personal file
Naam: Jacques van Leeuwen
Libanon van: 03-1981 t/m 09-1981
Compagnie: 3e echelon Herstel Haris/Al
Yatun
Rang: Sergeant 1

                                  Functie: C-3e ech werkplaats wielvoertuigen
 
Radio Dutchbatt (RD) vanaf : juni-jul 1981
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Presentatie. Degene die op de bak draaide was op verlof waarbij
ik hem vervangen heb. Dit beviel zo goed dat ik mijn eigen uurtjes
heb aangehouden. Ongeveer ca 2 uur per week (s'avonds) + in
schakelen elk uur nieuwsuitzendingen en wisselen bandjes.
  
Bijna iedereen had wel een radio bij zijn werkzaamheden met
eigen muziek op bandjes. Doordat enige techneuten op verlof
onderdelen voor een zender Libanon in hebben gesmokkeld
(het was toen nog illegaal) is de zender op de berg ontstaan
met een bereik van ca. vijf kilometer. Posten die verder weg
lagen waren niet te bereiken. Wij konden niet alleen muziek
draaien maar ook de mensen bereiken met ditjes en datjes van
nieuws wat wij binnenkregen via een schakeling met Radio
Nederland Wereldomroep en ander verkregen nieuws via te
lexberichten. Tactische zaken betreffende het bataljon was ‘not
done’. Later heeft men via de WZZ er voor gezorgd dat er een
legale zender werd geplaatst in Haris met een bereik van ca. 60
km. Alleen de meest diepe posten konden nog steeds (zonder
steunzender) niet worden bereikt wat jammer was.
 
Grappigste herinnering aan Radio Dutchbatt: Wat het leuk
maakte was het feit dat verscheidenheid van DJ's ook een
verscheidenheid aan muziek teweeg bracht. Erg leuk waren de
reacties van de Ghanezen, die ons vroegen muziek uit Ghana
speciaal voor hen te draaien wat geweldig was.
 
Verzoekplaten kwamen binnen via geschreven briefjes, tele
foon of gewoon mondeling doorgeven, er was altijd wel een
mogelijkheid. Via de dienstradio was nadrukkelijk verboden.
Soms was het gecompliceerd, omdat de nieuwsdienst op de
hele uren niet altijd overeenkwam met je eigen werkzaamhe
den. Verder was het geweldig om te draaien (heb zelf ca. 400
bandjes met muziek gekocht bij de locals (humanitaire hulp ?)
die later allemaal naar NL zijn verstuurd wat mij in NL nog een
hoop geld heeft gekost aan invoerrechten (ze hadden enkele
pakketten onderschept)
 
Na Libanon nog iets met radio gedaan? Ja. Tijdens mijn uitzen
ding naar Bosnië in 94/95 had ik 2x 1 uur per week zendtijd.
Toen de legale zender medio augustus 1981 in Haris kwam nam
het animo van de Herstellers af, wat echter goed werd opge
vangen door de mensen van de Vzg-cie en HQ. Vanaf dat mo
ment is er bij elke grote uitzending een zender meegegaan.

 
 
 
 

Personal flie
Naam : Helmut Hermans
Libanon van : nov 1982 t/m juni 1983
Compagnie : VZG Cie
Plaats : Haris
Rang : Sergeant

                                  Functie : Beheerder Klasse 1
 
Radio Dutchbatt (RD) vanaf : eind 1982 / begin 1983
Presentatie. 2 uren per week 

 
Radio Dutchbatt was enorm geliefd bij UNIFIL. Ik weet nog dat
vooral ook de Avondspits van een week daarvoor exact om
18.00 uur werd uitgezonden, als er geen stroomstoring was. Ik
had programma vanaf 19.00 uur, op vrijdagavond, een 2 uur
durende uitzending.

Grappigste herinnering aan Radio Dutchbatt? Ik herinner mij veel
leuke uitzendingen; vooral de reacties er na waren een echte
voldoening.
 
Het werk van Radio Dutchbatt was zinvol. Het was voor mezelf
een welkome onderbreking en er was veel enthousiasme bij de
collega presentatoren en de toenmalig verantwoordelijke WZZ
onderofficier.

Na Libanon nog iets met radio gedaan? Vanaf 1978 ben ik actief
geweest in de horeca, onder andere bij Sporthuis Centrum/
Center Parcs als dj, presentator (van bijv bingo-shows) of mede-
organisator van evenementen. Ik ben bij tijd en wijle nog steeds
actief als presentator of dj.
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Hoe het ooit begon, Radio Haris of Radio Dutchbatt (via Ruud Kloet)
 
Ongeveer november 1979 zijn een aantal enthousiastelingen, waaronder Ruud Koomen, Jaap Roeten en Ruud Kloet, in Haris
begonnen met het bouwen van een zender met een heel beperkt bereik. Verbindingenman Ruud Koomen heeft bij terugkomst
van zijn verlof naar Nederland het een en ander meegenomen en in elkaar gezet. Veel eigen spullen, maar er zal wel wat van
Hare Majesteit bij gezeten hebben. Radio Dutchbatt lijkt vanaf het begin van de uitzendingen de naam geweest te zijn, ook
wordt wel eens genoemd 'Radio Haris'. De foto van de studio lijkt hier duidelijkheid aan te geven. Waarom zijn jullie er toen mee
begonnen? (Ruud) “We waren allemaal enthousiast en vonden het leuk om te doen.” In het prille begin wist niemand er van,
alleen de mannen van de Bataljons Onderhoud Groep.
 
De allereerste uitzending kwam onderuit het dorpshuis in Haris, aan de achterkant. Aan de kant van de Wadi had je de slager en
het BROM hok. Daar zaten onder andere de 3e echelon wapen herstellers en de 3e echelon verbindelaren. (Ruud) “Volgens mij
was het in het begin gewoon de lol dat ze ons tot 150 meter konden ontvangen, meer niet. Later is dat uitgegroeid, maar ik ben
eind maart 1980 vertrokken en daarna weet ik er niets meer van.” Het is wel leuk dat de echte start van Radio Dutchbatt in no
vember 1979 al was. Het bereik bleef tijdens mijn periode echter beperkt tot 150 meter. Leefde toen ook al het idee om uitein
delijk voor het hele bataljon te gaan uitzenden? (Ruud) “Jazeker, ons idee was om zoveel mogelijk jongens te bereiken. We deden
dit naast onze werktijd.”
 
Het is nog niet duidelijk of de kleine zender in Haris heeft uitgezonden tot aan het officieel in lucht gaan van de sterkere zender
van Radio Dutchbatt.  

Libanonervaringen
We hebben de geïnterviewden naast hun ervaringen met Radio
Dutchbatt gevraagd naar hoe zij terugkeken op hun uitzending
naar Libanon. De reacties geven een positief beeld:  “Echt het
gevoel iets te hebben betekend voor de lokale bevolking aldaar
en ze een beetje ‘peace’ te hebben gegeven”. Een ander rea
geerde met “Mijn aanvraag om er een periode aan te plakken
werd niet gehonoreerd. Dat zegt alles”. Libanon was best re
laxed, maar soms sloeg ook de verveling toe, aldus een van de
geïnterviewden. “ Ik heb het mede door mijn functie ervaren als
enorm leerzaam en ik ben ervan overtuigd dat Libanon mij tevens
gemaakt heeft tot wie ik nu ben”.
 
Reünie 18 oktober 2014 
Inmiddels is er contact gelegd met een aantal ex-Radio Dutch
batt/DIC mannen. Zij gaan desgevraagd een muziek compilatie
aanleveren uit hun periode in Libanon. Hiervan wordt een
tijdlijn gemaakt met foto’s en filmpjes er bij. Het is de bedoeling
dat tijdens de reünie deze compilaties worden getoond.
 
Internet Radio Dutchbatt
Enige tijd geleden heeft er een internet radiostation bestaan
met de naam www.radiodutchbatt.nl. Wie nu op deze site gaat
kijken, zal zien dat nog niet zo lang geleden ‘door omstandig
heden’ de uitzendingen zijn gestopt.

 
Reacties
Reacties op dit artikel zijn welkom via de redactie
redactie@unifilvereniging.nl.
 
Dank 
Dank aan de geïnterviewden voor hun bijdrage en foto’s bij de
totstandkoming van dit artikel. De foto’s zijn afkomstig uit hun
privé-collecties. Het krantenknipsel is uit de Haagsche Courant
van 7 maart 1981, privé collectie Erik Kuiper. Het uitzendsche
ma van Radio Dutchbatt 1979-1980 (volgende pagina) ontvan
gen via Ruud Kloet.
 
Bronnen: 
boek Vredesmacht in Libanon Ben Schoenmaker/Herman Ro
zenbeek, Instituut voor Militaire Geschiedenis, 2004, p.462
Dubbel Vier 2e jaargang nummer 46 – 24 januari 1981
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De herinnering aan Radio Dutchbatt wordt levend gehouden door deze prachtige display, aan boord van een DAF 314 bij het Rijdend UNIFIL
Museum/Dorstige Types in Gorinchem. Foto 21-04-2014 
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3e Military History Day Leiden een succes
Het moest zo zijn, het was zeker twintig graden warmer dan de editie van 2013. Zaterdag 29 maart was alweer de derde Milita
ry History Day in Leiden. Deze dag werd georganiseerd door Simon Dubbelaar, man achter diverse bands en (militaire) orkesten
als de Band of Liberation. Het werd mede door het mooie weer van de dag een groot succes. De UNIFIL vereniging nam deel aan
de Static Display op de zonovergoten Beestenmarkt. Vier witte UN NEKAF’s stonden opgesteld op dit plein, die veel bekijks
trokken.  Waar vorig jaar de McDonalds als warm hoofdkwartier werd bezet, stond nu iedereen lekker buiten. Het leidde tot vele
gesprekken en er zijn heel veel foto’s gemaakt. Iedere keer weer mooi om te zien hoe de deelnemende groepen als Binnenland
se Strijdkrachten en Artillerie de moeite nemen om alles, kleding en uitrusting, historisch juist te krijgen. Ook UNIFIL oogst wat
dat betreft veel lof. De controle van Marechaussee en Politie Bijzondere Wetten was dit jaar nadrukkelijk, er werd veel gecontro
leerd vooral wapens.

Om 15.00 uur werd het startsein gegeven voor het defilé. In het
defilé waren diverse reanactment groepen en reden naast de
NEKAF’s voertuigen mee van Keep Them Rolling, de Bartje Cie
en de TRIS (Troepenmacht In Suriname). Helaas was de op
komst onder de Unifillers niet groot genoeg om een eigen
detachement samen te stellen. Ter plekke werd een oplossing
gevonden, de voertuigen aan weerszijden begeleiden langs de
route. Via de Blauwpoortsbrug werd de Haarlemmerstraat in
gestoken, een drukke winkelstraat. Daar bevond zich ook het
defileerpunt. Het defilé werd net als vorig jaar afgenomen door
(veteranen) generaal b.d. Ted Meines, geflankeerd onder ande
re door Unifiller Richard Marchand. Het was druk in de winkel
straat, een smalle straat met aan weerszijden én publiek voor
het evenement én publiek dat gewoon boodschappen wilde
doen. Het leverde wat spannende momenten op, met winke
lende mensen die dwars door het defilé overstaken. Gelukkig
is het zonder incidenten verlopen. Het defilé eindigde bij de
Hooglandse Kerk, alwaar alle voertuigen weer werden opge
steld. Ook hier volop aandacht van het publiek. Bij de kerk was
een markt met militaria. ’s Avonds werd dit evenement afge

sloten met een concert in de kerk, met deelname van bijvoor
beeld Pipes and Drums en het Peloton 1948. De Band of Libe
ration begeleidde het optreden muzikaal. Bijzonder was het
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optreden van deze band met draaiorgel ‘De Lekkerkerker’. De
deelname van UNIFIL aan de Military History Day werd zeker
op prijs gesteld. Het lijkt dan ook een blijvertje te worden op
de activiteitenkalender van de UNIFIL Vereniging. Inmiddels is
een voorlopige datum voor volgend jaar bekend geworden,
zaterdag 28 maart 2015. Wij houden u op de hoogte als de
UNIFIL vereniging weer een uitnodiging krijgt.
 
(foto's Don Bakhuizen en Erik Kuiper) 

Bridgehead Bussum 8-11 mei
Voor de 21ste keer werd van 8 tot en met 11 mei in Bussum op
Kamp Crailo het evenement Bridgehead georganiseerd. Een
evenement dat door de jaren heen gegroeid is, wat betreft
schaal, inhoud en bezoekersaantallen. Het kent een aantal
onderdelen als de regionale Veteranendag op vrijdag, de Vrij
heidsrit door omliggende gemeentes op zaterdag en de pu
blieksdag op zondag. Sinds een aantal jaren behoort het tot de
vaste evenementen op de agenda van de UNIFIL Vereniging.
Zo ook dit jaar, met een zo authentiek mogelijke UNIFIL static
display, met voertuigen, boogtenten en een veldkeuken. De
weergoden zaten dit jaar bepaald niet mee, nat, nat en nog
eens nat. Het uiteindelijke bezoekersaantal op Crailo lag hier
door lager dan voorgaande edities. Tijdens de Vrijheidsrit op
zaterdag lieten de weergoden zich ook niet onbetuigd. En toch,
het aantal enthousiaste Unifillers en aanverwanten was er niet
minder om. Donderdags kwamen er spontaan Unifillers en

Bosnië veteranen om alleen te helpen met de opbouw van het
roadblock en de boogtenten. Bussum Bridgehead is re-enact
ment; dat houdt in, originele voertuigen, uitrusting en unifor
men.  Het geheel moet er zo echt mogelijk uitzien. Ondanks de
weersomstandigheden was het alle dagen gezellig met een

 
hoog ouwejongenskrentenbrood gehalte. De kachel in de tent
aan, slapen in de tenten op veldbedden, eten van de veldkeu
ken wat de pot schaft en praatjes pot en sterke verhalen.  Ook
bij het afbreken van de vredesmissiecompound kwamen er
weer spontaan extra handjes om te helpen. Dat heeft bijgedra
gen aan de goede sfeer, het ‘samen gevoel’, ondanks de
slechte weersomstandigheden. Deelname aan Bridgehead
Bussum leidt bij het publiek beslist tot meer kennis over en
begrip van vredesmissies.
 
(foto's Hans van Lent en Jan Leenheer)
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Stichting VeteranenKunst PRESENTEERT:

3 april t/m 28 september 2014 te gast in

MUSEUM BRONBEEK ARNHEM
www.bronbeek.nl & www.veteranenkunst.nl

Stichting Veteranenkunst 
De stichting stelt zich sinds haar oprichting in 2007 ten doel
kunstwerken te exposeren gemaakt door (Nederlandse) vete
ranen naar aanleiding van en vaak ter verwerking van hun er
varingen tijdens oorlogen, VN-missies en overige ernstopera
ties. Behalve dat het maken van een kunstwerk voor de vete
raan zelf de verwerking van zijn/haar ervaringen vergemakke
lijkt of op weg helpt, biedt het hem/haar én het ‘publiek’ de
kans hierover met elkaar in gesprek te gaan….
 
De Stichting VeteranenKunst stelt zich daarmee ook ten doel
een brug te slaan tussen veteranen van alle leeftijden waaron
der nadrukkelijk óók de veteranen nog in werkelijke dienst
enerzijds, en de maatschappij anderzijds. Kunst, het kunstwerk
speelt hierin een stimulerende en samenbrengende rol.

Expositie VeteranenKunst Bronbeek
Expositie ‘Na de missie: DE KUNST VAN HET VERWERKEN’ 
 
Van 3 april t/m 28 september 2014 presenteert de Stichting VeteranenKunst in Museum Bronbeek in Arnhem een expo
sitie van kunst door veteranen.
 
De expositie ‘Na de missie: de kunst van het verwerken’ toont ruim 60 tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en installaties,
gemaakt door veteranen naar aanleiding van hun ervaringen tijdens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië en Korea tot en
met de missies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is ook aanknopingspunt voor gesprek, dat leidt tot erkenning en
waardering.
 
Opening
De officiële opening is op 2 april verricht door luitenant-generaal der mariniers A.G.(Ton) van Ede, Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK) tevens Inspecteur der Veteranen.

 
Eerste grote, langlopende expositie
Deze expositie is de eerste langlopende expositie voor de SVK.
Eerder vonden al eendaagse presentaties en kortlopende ex
posities plaats, onder meer op Veteranendag en in het Haagse
gemeentehuis.
 
Tehuis voor veteranen 
De expositie is tot en met eind september te zien in Museum
Bronbeek, dat sinds 1863 gevestigd  is in het Koninklijk Tehuis
voor Oud-militairen Bronbeek. In het tehuis wonen 50 vetera
nen uit alle delen van de Nederlands krijgsmacht en het voor
malige KNIL. Een van de toelatingsvoorwaarden voor wonen
in het militair tehuis is dat de oud-militair gediend heeft onder
oorlogsomstandigheden (of daarmee vergelijkbare situaties)
of is uitgezonden in het kader van internationale vredesmis
sies.  

Looptijd expositie:
3 april t/m 28 september 2014
Openingstijden:
dagelijks (behalve maandagen) van 10.00 tot 17.00 uur
Adres:
Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem
 
Gratis toegang met 
Donateurspas Vrienden van Bronbeek
Veteranenpas, Defensiepas, Reservistenpas
Museumkaart
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(advertentie)

Dodenherdenking 4 mei 
Op 4 mei Dodenherdenking waren Unifillers ’s middags aanwezig bij de herdenking op de Erebegraafplaats van Loenen en ’s
avonds bij het UNIFIL monument in Havelte. Ook namen Libanon veteranen deel aan het erecouloir op de Dam in Amsterdam.
De bijdrage van Unifillers werd erg op prijs gesteld. Het detachement gekleed in het oude DT is altijd indrukwekkend om te zien.
De twee minuten van stilte, van gezamenlijk herdenken evenzo. Opdat wij hen niet vergeten.
(foto: Theo Blinderman)
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Wageningen 5 mei
Er waren tussen de 120.000 en 130.000 bezoekers bij het Bevrijdingsfestival in Wageningen. Daarmee was het misschien wel de
drukste herdenking van de capitulatie 1945 ooit. Het is goed om te zien dat ‘Wageningen’ zich heeft hersteld na de dip van 2009.
Toen was er veel negatief nieuws was rondom het besluit om jonge veteranen niet meer te laten meelopen in het defilé. Nu, vijf
jaar later, was het één groot feest, waaraan het goede weer ook zijn bijdrage leverde. Het thema was: Vrijheid geef je door –
Vrijheid Wereldwijd. 

Een van de hoogtepunten was het overvliegen van een origi
nele Lancaster bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog,
als saluut aan de festiviteiten. Verder was de static display van
de UNIFIL vereniging met roadblock en voertuigen opgeno
men in het programmaboekje van ‘Wageningen’, als onderdeel
van het Foulkesfestival op het terrein De Dreijen. Er kwam veel
publiek af op de display en ook de vrijwilligers van de merchan
dising stand hadden het heel druk en deden goede zaken.
Hoogtepunt was hier het bezoek van de Minister van Defensie,
Jeanine Hennis-Plasschaert aan de UNIFIL display. Zij werd
rondgeleid langs de verschillende voertuigen en kreeg van
Unifillers nadere uitleg. Haar bijzondere aandacht was er voor
de onlangs door het klusteam van Albert Vrijborg gerestaureer
de witte UN YP408. Verder waren op De Dreijen displays van
historische voertuigen en van de Gele Rijders. Een flypast van
diverse types vliegtuigen completeerde het festival. Aan het
Bevrijdingsdefilé deden ongeveer 50 Unifillers mee, waarvan
de meeste in oud-groen. Ook onze Ierse UNIFIL collega’s liepen
mee. Rijen dik aan toeschouwers stonden er aan weerszijden
van de defileerroute. Bij deze drukte in Wageningen waren de
deelnemers aan het defilé zeker onder de indruk van het en
thousiasme en het applaus van de  toeschouwers. Iedereen die
bij 'Wageningen' betrokken was, hulde, hiermee is UNIFIL als
missie weer verder op de kaart gezet. Op naar volgend jaar dus,
een ‘kroonjaar’, dan is het 70 jaar geleden dat in Wageningen
de Duitse capitulatie in Hotel De Wereld werd getekend en er
een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
(foto's Don Bakhuizen en Erik Kuiper) 
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Agenda evenementen
21-06 Veteranendag (Gemeente) Lisse
21-06 Veteranendag (Gemeente) Heemstede
21-06 Veteranendag Zeeland Vlissingen
21/22-06 Wandelgroep - De Treffer Eindhoven
26-06 Veteranendag Amersfoort
27-06 Veteranendag (Gemeente) Rucphen
28-06 Nederlandse Veteranendag Den Haag
04-07 Veteranendag (Gemeente) Raamsdonksveer
15/18-07 Vierdaagse Nijmegen
25/26-08 Oefening Blauw Koord Havelte
28-08 Regimentsdag 44ste Painfbat Leeuwarden
05-09 Open Dag SVON Doetinchem
06-09 Nationale Indië Herdenking Roermond
06-09 Airborne Tocht Oosterbeek
16-09 Ere-couloir Prinsjesdag Den Haag
18-09 Fakkeldefilé Bevrijding Eindhoven Eindhoven
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Nederlandse Veteranendag 28 juni 
(Hans van Lent) Dit jaar is het de tiende keer dat de Nederlandse Veteranendag georganiseerd wordt. Een dag die in deze jaren
is uitgegroeid tot een begrip voor de gehele Nederlandse bevolking. Het is een officiële feestdag geworden en steeds meer
wordt het een symbool van herkenning en erkenning voor de 130.000 veteranen, die ons land momenteel telt. Voor ons vete
ranen is het vooral een dag van ontmoeting met oude kameraden en het ophalen van vele mooie herinneringen. Dit alles in een
gezellige en ontspannen sfeer zoals ‘Sharing Moments’ behoort te zijn.
 
Het jaarlijks snel groeiende aantal Unifillers, die op deze dag naar Den Haag komen, toont wel aan dat er behoefte is om elkaar
te kunnen ontmoeten. Menigeen kijkt al geruime tijd tevoren reikhalzend uit naar deze laatste zaterdag in juni. Het grote aantal
Unifillers dat heeft aangegeven dit jaar aanwezig te zijn op het Malieveld of als deelnemer aan het defilé betekent voor ons als
vereniging dat er organisatorisch enige dingen aangepast moeten worden.

De NUV stand op Veteranenplaza
Een van de veranderingen is dat de consumptiebonnen niet
opgestuurd worden per post, maar dat ze door u persoonlijk
afgehaald kunnen worden bij de stand van onze vereniging op
het Veteranenplaza (witte pagodetenten). Nadat u zich daar
gemeld heeft, hoort u eventuele bijzonderheden met betrek
king tot het defilé. Dit is onder andere in welk peloton u bent
ingedeeld en wie hiervan de commandant is. In de stand kunt
u de gehele dag terecht voor informatie over onze vereniging
en komende activiteiten zoals de grote reünie van 18 oktober.
Verder zijn er nuldelijnshelpers aanwezig. Daarnaast is er de
mogelijkheid om verenigingsartikelen in de shop aan te
schaffen. Kort gezegd, de NUV stand is deze dag het UNIFIL
middelpunt.
 
Het defilé
Een ander punt van aandacht vraagt het defilé. Het verzamelen
voor het defilé is in de grote tent B om 12.00 uur bij het UNIFIL
bord. Van hieruit worden we begeleid door de organisatie naar
de opstelplaats. Als veruit het grootste detachement wat
deelneemt in het defilé trekken we naar verhouding veel de
aandacht. Uiteraard zijn we hier allemaal trots op, maar brengt
dit ook verplichtingen met zich mee.

Onze tenues moeten tip top in orde zijn en ons gedrag tijdens
het defilé onberispelijk. Immers, als u er voor kiest deel te
nemen aan het defilé in uw “oude militaire tenue”, Veteranen
tenue, wandeltenue of gepast burgertenue (zie website), dient
u zich ook te gedragen op de wijze die hier bij hoort. Houd
hierbij in gedachten: het defilé op Veteranendag is een officieel
militair defilé, vele ogen zullen op ons gericht zijn en de NOS
camera’s voor de live registratie draaien continue.

Wij verzoeken u dan ook:
A. Af te zien van het nuttigen van alcoholische versnaperingen
voorafgaand aan het defilé
B. Tijdens het marcheren niet uitbundig te zwaaien of groeten
naar bekenden langs het parcours, zeker niet in het gedeelte
langs het defileerpunt en de eretribunes
C. Geen zonnebrillen te dragen en de mobieltjes op stil te
zetten.

Met recht kunnen we trots zijn op onszelf en laten we dat dan
ook waardig tonen.
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Vierde NUV excursie: Fort Pannerden
Zo’n dertig personen, Unifillers, partners en een aantal kinderen verzamelden zich zaterdagmorgen 17 mei op de Waaldijk in
Doornenburg voor alweer de vierde NUV excursie. Doel was Fort Pannerden, ooit 1869-1870 aangelegd als onderdeel van de
Hollandse Waterlinie. Veel oorlog heeft het fort niet gekend, in de Tweede Wereldoorlog was het fort al snel omsingeld en moest
men zich overgeven. Of het moet de ‘oorlog’ in 2006 zijn geweest tegen de krakers, die gedurende een aantal jaren bezit hadden
genomen van het fort. Nu is het in restauratie. Een enthousiaste groep van zo’n 60 vrijwilligers is daarmee bezig. Bijzonder detail:
er zijn oude muurtekeningen teruggevonden van de destijds in het fort gelegerde militairen van zowel Landmacht als Marine.
Die worden nu zo goed mogelijk geconserveerd. De restauratie krijgt steeds meer vorm en inhoud. Op een aantal plekken is het
fort al ingericht zoals het vroeger geweest moet zijn.

Wij hadden met de organisatie afgesproken voor een rondlei
ding van 1 ½ uur. Het werd een boeiende en leerzame tocht
 langs de geschutsopstellingen en de vele ruimtes in het fort.
Van buiten lijkt het fort beslist niet zo groot, als dat het van
binnen is. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 ruimtes in het fort.
De verhalen van de gidsen brengen de plekken weer tot
leven. Er zijn een aantal mooie maquettes van het fort, waaruit
nog eens duidelijk wordt hoe groot het fort in werkelijkheid is.
Fort Pannerden ligt op het punt waar de Rijn en de Waal van
elkaar scheiden. Dichtbij Duitsland, ver voor de rest van de
waterlinie, met als doel de waterwegen en daarmee toevoer
van water veilig te stellen voor de achtergelegen linie. Vanaf
het dak van het fort, in de oude Luchtwachtpost boven op het
fort zijn er mooie vergezichten. Op het fort werden we ontvan
gen met koffie en appeltaart. Na de rondleiding zijn we terug
gelopen naar het naastgelegen restaurant, waar de excursie al
bijna traditioneel werd afgesloten met een drankje en een
hapje. (foto's Wijnand van der Ree en Piet van Eekelen)

We gaan door met het organiseren van NUV excursies of
battlefield tours, altijd gezellig en op bijzondere locaties. Houd
de berichtgeving op website en Facebook in de gaten.
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Korte berichten
Stichting VeteranenKunst 
Schilder jij je ervaringen van je Libanon
uitzending van je af? Of ben je meer van
het tekenen? Beeldhouwen? Smeden?
Andere technieken? Dan zou het zomaar
kunnen dat je heel blij bent om kennis te
maken met de Stichting VeteranenKunst
(SVK): wij exposeren je werk en geven je
daarmee de kans op een gesprek met je
publiek en contact met (oud) collega’s …
Kijk eens wat er schuil gaat achter de
letters SVK: www.veteranenkunst.nl 

En neem contact met ons op:    
Mail naar Info@veteranenkunst.nl
OF .. kom naar onze expositie in Museum
Bronbeek (3 april t/m 28 september)
OF .. bezoek ons tijdens de Nederlandse
Veteranendag (28 juni a.s.) in onze tent
“Veteraan & Kunst” op het Malieveld.
(via Inga Severs-Both)
 
Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgs
macht IGK
Generaal-majoor Bart Hoitink volgt op 30
juni luitenant-generaal Ton van Ede op
als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
(IGK). Laatstgenoemde gaat met leef
tijdsontslag. Hoitink wordt voor zijn
nieuwe functie bevorderd tot luitenant-
generaal. Hij begon zijn militaire carrière
begin jaren ’80 bij de Koninklijke Lucht
macht. In 1983 kreeg hij zijn ‘wings’ als
helikopterpiloot. Hij was onder meer lid
van het helikopterdemonstratieteam en
vlieginstructeur. In 2000 voerde hij het
bevel over de eerste Cougar-missie voor
SFOR in Bosnië.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoitink gaf mede vorm aan het in 2008
opgerichte Defensie Helikopter Com
mando. In 2007 had hij meer dan 3.500
vlieguren op zijn naam staan. De IGK
treedt op als onafhankelijke adviseur van
de minister, als bemiddelaar van (oud-)
Defensiepersoneel en tevens als Inspec
teur der Veteranen. (Bron:  Ministerie van
Defensie)

Libor 2014
Unifillers André Marsman en Henny Kes
ler zijn 18 mei aan hun nieuwe missie
begonnen, op de motor vanuit Dalfsen
naar Libanon met als eindbestemming
Yatar post 7-20. De planning is om op

Veteranendag weer terug te zijn in Ne
derland. Volg hun verslag op 
http://libor2014.blogspot.nl/ 
(foto André Marsman)
 
UNIFIL Wandelgroep
Ter voorbereiding op de komende Vier
daagse nam de UNIFIL Wandelgroep op
zaterdag 10 mei deel aan het evenement
Walk for Life in Groningen. Een run- en
wandelevenement, met als partner de
Koninklijke Landmacht, de 43ste Geme
chaniseerde Brigade uit Havelte, waar
mee aandacht wordt gevraagd en geld
ingezameld voor jongvolwassenen (18-35
jaar) met kanker. Verder zal de Wandel

groep op 14-15 juni deelnemen aan de
tweedaagse March de l'Armée te Die
kirch (Luxemburg). In het defilé van Ve
teranendag op 28 juni zal de Wandel
groep meelopen met een eigen detache
ment. (foto Eddy van Os)

Treinkaartjes reünie 18 oktober
Het Veteraneninstituut heeft laten weten
dat er geen extra treinkaartjes beschik
baar gesteld kunnen worden voor de
UNIFIL reünie 18 oktober te Soesterberg.
Iedere bij het instituut ingeschreven ve
teraan met Veteranenpas heeft jaarlijks
recht op twee treinkaartjes, die voor
dergelijke gelegenheden bedoeld zijn.
Uit ervaring weten we dat niet iedere
veteraan deze kaartjes daadwerkelijk
aanvraagt. Als je de treinkaartjes nog niet
aangevraagd hebt, omdat je ze toch niet
gaat gebruiken, of dat wel gedaan hebt,
maar je gebruikt ze niet, bij deze de vraag
ze alsnog aan te vragen en te sturen aan
het secretariaat van de reünie, per adres
Irenestraat 9, 4811 SB Breda. Daarmee
help je een mede Unifiller in het drukken
van zijn kosten. Het secretariaat kan dan
desgevraagd die kaarten versturen. Bij
voorbaat dank voor de medewerking.
 
Overdracht YP408 UNIFIL 4347
Op 11 april is de YP408 UNIFIL 4347 ken
teken KN-85-88 officieel overgedragen
aan het Nationaal Militair Museum te

Soesterberg. Daar zal de YP worden op
genomen in de permanente expositie. Bij
de overdracht waren Unifillers aanwezig,
ook zij die werkelijk in Libanon met deze
YP hebben gewerkt. Vaste chauffeur Al
bert Vrijborg werd extra in het zonnetje
gezet en bedankt voor het jarenlange
onderhoud aan de YP en hem rijvaardig
houden. Inmiddels is de vervanger, de uit
Delft afkomstige KN-85-46 als nieuwe
'4347' in totaal gerestaureerde staat voor
het eerst buiten te bewonderen geweest.
Maandenlang is door een klusteam aan
deze YP gewerkt, het resultaat mag er
zijn.
Op de overhandiging aan het museum
was veel pers afgekomen. Het heeft ge
leid tot een item in Hart van Nederland
van SBS6 en een artikel in de Telegraaf. In
meerdere kranten is er aandacht ge
weest, in één van die kranten was er
sprake van een 'tank'. Over het UNIFIL 
personeel, dat destijds in 1981 met de
YP 4347 een gijzeling mee heeft moeten
maken, wordt een documentaire ge
maakt.
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Eén van ons: Unifillers met een passie
Een nieuwe rubriek in de Dubbel Vier, met steeds een interview met een Unifiller met een bijzondere hobby of vrijwilligerswerk.
Eén van ons dus, over de passie van zijn vrijetijdsbesteding, naar het reguliere werk of na zijn FLO.
De spits wordt afgebeten door Unifiller Henri Clausen. Als beroepssergeant uitgezonden naar Libanon met de eerste lichting
vanaf 10 maart 1979, ingedeeld als groepscommandant bij de Alpha Cie, Yatar, Kafra en post 7-21 A. Later is Henri nog uitge
zonden geweest in het kader van de MFO (1993) en Deny Flight/SFOR (1996). “Libanon zal echter altijd dé uitzending blijven”
aldus Henri tijdens het interview. Geen missie is volgens hem met elkaar te vergelijken, maar in Libanon was er vooral saamho
righeid en kameraadschap, met de dienstplichtige jongens er bij. Herinneringen aan Libanon zijn het waarnemen, de luisterpos
ten en de meerdaagse patrouilles, soms vier dagen achtereen van de post af. “We hadden van die Franse noodrantsoenen mee,
maar als je pech had, had je alleen maar van die blikken met alleen piepers er in..”. De leefomstandigheden waren in het begin
primitief. Drinkwater moest men eerst zelf zuiveren, met van die zuiveringstabletten. 

Henri houdt er een aantal passies op na. Het motorrijden zit
hem sowieso in de genen. Hij laat foto’s zien van een avontuur
lijke trip jaren terug op een Harley Davidson dwars door Afrika.
Na wat omzwervingen naar onder andere Moto Guzzi komt hij
voor het interview aan ploffen op een glimmende rode Harley.
“De cirkel is rond!”.
 
Henri is een schilder, een kunstschilder. Hij tekende en schil
derde op school al, deed dit dus al voor zijn Libanontijd. Het
zijn schilderijen in een soort van expressieve stijl. De inspiratie
komt soms vanzelf, spontaan. “Ik ben daarna heel lang bezig
met een schilderij. Steeds afstand nemen, ophangen, er goed
naar kijken en dan bijschaven waar ik dat nodig vind. Ik ben zelf
bijzonder kritisch op mijn werk”. De onderwerpen van de
schilderijen lopen uiteen, van stadsgezichten tot portretten. Er
zijn vaak sprekende kleuren in te vinden. Werk van Henri,
waarin ook de uitzending naar Libanon een extra dimensie met
zich meebrengt,  is opgenomen in de (expositie) collectie van
VeteranenKunst . Daar is hij best trots op. Zijn werk ‘Kracht’, is

momenteel verplaatst vanuit het Museum Bronbeek naar
tentoonstelling in de Tweede Kamer in Den Haag. De tentoon
stelling van VeteranenKunst is ook te bewonderen in de speci
ale VeteranenKunst tent op het Malieveld tijdens Nederlandse

Het schilderij 'Lust for life', Henri Clausen, 2014

Veteranendag. Kijk voor meer over Henri’s kunstwerken op
http://henriclausen.wix.com/henriart17.

 
Naast het motorrijden en schilderen doet hij aan vrijwilligers
werk voor mensen met een beperking, minder of meer licha
melijk en/of geestelijk gehandicapten. Dat doet hij bij 'De
Klepper' in Leusden, een aparte stichting onder de vlag van
Abrona. Sinds een jaar of zeven is hij werkzaam als vrijwilliger
“Ik ben kok voor een gezelschap, dat variëert  van 20 tot 30
personen”. Een complete maaltijd verzorgen en er een gezelli
ge avond van maken, dat is de doelstelling. Er worden allemaal
leuke dingen georganiseerd voor de bezoekers zoals bingo,
disco, jaarlijks een BBQ en op bijzondere dagen als Kerst en
Koningsdag. We hebben zelfs een Raad van Elf. Hij is van huis
uit geen kok, maar was altijd al geïnteresseerd in de kookkunst.
Na zich er in te hebben verdiept, is hij nu dus hobby-kok."Maar
wel een hele goeie!" zegt hij zelf.
Tevens is hij werkzaam als maaltijdbereider op een van de
paviljoens van 'Amerpoort' te Baarn. Dit paviljoen heeft veer
tien bewoners, die door hun meervoudige handicaps volledig
hulpbehoevend zijn. "En dit vergt toch wel enige vaardigheid
in communicatie en geduld" zegt Henri. Hij stelt dat de respon
se, vriendschap en liefde die je terugkrijgt, erg puur is en abso
luut niet in geld is uit te drukken.
 
Het is een gave om je in te zetten voor minder begaafden in de
maatschappij, zegt Henri. “Vrijwillige passie, het moet goed zijn
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voor anderen maar ook voor jezelf, dan snijdt het mes aan beide
kanten". Hij  geeft daarbij aan dat hij er als mens rijker van is
geworden. Speelt Libanon een rol bij je passies? “Ja, absoluut,
dat speelt zeker een rol, omdat je de andere kant van de me
daille hebt gezien en hebt mogen ervaren”. Hij is blij met, zoals
hij dat noemt, de gave te hebben ontwikkeld om een meer
waarde te zijn in de maatschappij.  "Libanon zal altijd mijn
uitzending blijven, het heeft ook zeker zijn donkere kanten.
Maar het is een gave als je de situatie kunt relativeren, vertalen
om een beter mens te zijn in de maatschappij waarin wij leven
en dat kan iedereen". Het motto van Henri is dan ook: "Mij
maken ze de pis niet meer lauw, doe iets met je passie, stilstaan is
doodgaan."    (foto's Henri Clausen)

Henri temidden van het gezelschap gehandicapten bij De Klepper in
Leusden

29 mei UN Peacekeepers Day
29 mei is wereldwijd officieel de ‘International Day of United
Nations Peacekeepers’. Deze dag is in 2003 voor het eerst ge
vierd en is bedoeld als eerbetoon aan hen die als UN Peacekee
per ‘In the service of peace’ hebben gediend, of nu dienen, voor
hun toewijding, moed en professionaliteit en aan hen die bij
de uitvoering van hun taak het hoogste hebben gegeven, hun
leven. Bij alle missies sinds de start van VN vredemissies in 1948
zijn meer dan 3.200 UN militairen, agenten of burgerpersoneel
omgekomen. In Libanon zijn sinds de oprichting van UNIFIL in

 

UN Peacekeepers Day Ceremonie Naqoura, Libanon 29 mei 2014
(foto unifil.unmissions.org) 

Henri Clausen, Libanon 1979 op Post 7-21 A

1978 292 militairen om het leven gekomen. UNIFIL is inmiddels
als vredesmissie naast de UNTSO waarnemers (Midden-Oos
ten) en UNICYP (Cyprus) een van de langstlopende VN vredes
missies. Vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 120.000
UN peacekeepers actief uit 115 landen, waarvan 12.000 in Li
banon aangevuld met ongeveer 1.000 man burgerpersoneel.
 
In Nederland is er nog nauwelijks aandacht voor deze jaarlijkse
UN Peacekeepers Day. Voor de twaalfde keer sinds 2003 werd
er elders stilgestaan bij het werk van de UN Peacekeepers. In
New York legde secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon een
krans voor de meer dan 100 in 2013 omgekomen Blauwhelmen.
In Libanon, bij het monument op UNIFIL HQ Naqoura, werd op
29 mei een ceremonie gehouden, waarbij de Nederlandse
militair attaché in Libanon namens ons land een krans heeft
gelegd.
Voor volgend jaar is de NUV aan het bezien of wij en op welke
wijze wij iets met deze dag kunnen doen. 
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De mascotte ezel van Post 7-8, Heavy of Oldie
(Gerard Dillerop) Enige tijd terug zag ik dat een vriend een oproep deed op Facebook of er mensen waren die het verhaal kenden
van de ezel, die als mascotte op post 7-8 de CP van de PAOSTcie  rondliep. Als oud CSM van die compagnie kun je daar voor je
gevoel niet voor weglopen om enig geschiedschrijving hierover te doen. Het vergt overigens wel enig graafwerk in mijn geheu
gen. Maar zover dat mij niet in de steek laat, bij deze dan de geschiedenis van de ezel Heavy en waarom deze mascotte / bewo
ner op de post is terecht gekomen.

CSM Gerard Dillerop met de nog jonge 'Heavy" op Post 7-8, 1980 (foto
Gerard Dillerop)

Het zal medio juli 1980 zijn geweest, nadat wij reeds meerdere
malen de opdracht van de Bataljonsstaf hebben gekregen om
onze twee post- / patrouille honden NANU en ERSKINE naar de
eeuwige jachtvelden te brengen. Er was in de loop van de tijd
een hechte band was ontstaan tussen de leden van de post en
beide honden en niet alleen vanwege de ondersteuning die
met name NANU gaf tijdens de patrouilles, ze waren tevens een
welkome afleiding voor een ieder. Enige weken voordat de
honden werden afgehaald, was NANU bevallen onder een der
prefabs op de post van enkele gezonde pups. Aangezien het
ons bekend was dat wij deze niet zouden kunnen behouden,
hebben wij de pups onder kunnen brengen bij de plaatselijke
bevolking. Zoals al eerder aangegeven ontvingen wij voor de
zoveelste maal het bericht dat wij de honden moesten doden
en dit keer binnen een tijdbestek van een week . Aangezien
niemand van de postleden zowel hoog als laag deze actie wilde
uitvoeren, heb ik de Staf aangegeven dat ze de honden zelf
maar moesten ophalen. Hetgeen ook geschiedde. De honden
werden door personeel van de BHP opgehaald in een ZAU en
door hen afgevoerd met onbekende bestemming, wetend wat
hun lot zou worden.
 
Tijdens het wekelijkse postoverleg werd alras duidelijk dat de
leden de behoefte hadden om een dier als mascotte op de post

te willen hebben, die men dan kon verzorgen en enige afleiding
zou brengen. Een der postleden vernam tijdens een patrouil
legang ( volgens mij was dat Hans ?? lid van de TOW sectie op
de post), dat er in de nabijheid van onze post een ezel was
geboren welke wij na enig onderhandelen hebben kunnen
aanschaffen voor $25,--. Na enige weken, toen de ezel niet meer
afhankelijk was van de moedermelk, heeft hij zijn plekje gekre
gen op onze post. Er werd zelfs het nodige aan desinfecteren
de middelen en anti vlooien middelen besteld in Nederland,
waarmee hij met enige regelmaat behandeld werd. De ezel zou
geen ezel zijn als, als hij niet tegendraads was, hetgeen menig
maal hilarische momenten waren voor de verzorger van “
dienst”.  
Tot de naamgeving werd unaniem besloten: hij werd ‘Heavy’
genoemd naar de gebruikte benaming voor de PAOSTcie
zijnde Heavy Weapon Coy. Naast de normale verzorging van
eten en borstelen was het een verplichting dat Heavy elke
morgen paraat was op het appèl van de post. Bij een buitenge
woon appèl was hij tevens getooid met blauwe baret en sjaal.
Er zullen ongetwijfeld nog wel enkele oud postleden zijn die
een anekdote hebben over Heavy. Eentje, die mij bijgebleven
is, is dat hij met enige regelmaat als een atleet  die de 100 meter
loopt op de uitgang af stoof en vlak bij de slagboom met ge
strekte voorpoten abrupt stil kwam. Gelukkig had het beest niet
het besef om te bukken....
Waarom onze mascotte later de andere naam ‘Oldie’ heeft
gekregen is mij onbekend.
Ik vermoed dat hij gewoon de “Postoudste” was……
 

'Oldie' in 1981 op post 7-8, aangekleed tijdens
een buitengewoon appèl (foto Erik Kuiper)
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Veteranenloket geopend
Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi).
De ingebruikneming van het Veteranenloket is een gevolg van de in 2011 door de Tweede Kamer aangenomen Veteranenwet.
Het biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Lan
delijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). Het
Veteranenloket maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket
ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein
of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.
 
Een belangrijke verandering ten opzichte van het CAP is dat veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties
bij het Veteranenloket terecht kunnen met zorgvragen maar ook voor andere relevante informatie. Daarnaast krijgen veteranen,
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties die zich met gezondheidsklachten of andere hulpvragen melden bij het
Veteranenloket, een zorgcoördinator toegewezen. Dit geldt zowel bij materiële hulpvragen als bij psychische hulpvragen. De
zorgcoördinator inventariseert welke concrete hulpvraag er is en geleidt door naar de juiste dienstverleners.
(bron: Veteraneninstituut)
 
info@veteranenloket.nl                                                             088-3340000                                                                    www.veteranenloket.nl

Nuldelijnsondersteuning NUV

Cees van Ingen ZH/NBr.midden 06-24167686 Ico  Jongerden Overijssel 06-84426710
Cor Aalbregt Utrecht 06-12304236 Eike-Jan  Koster ZH 06-40439692
Henk Baas Fl./A'dam 06-39864658 Jan Leenslag ZH 06-40500856
Wim  van Beek Gelderland 06-81321886 Hans van Lent ZH/NBr.midden 06-28295477
Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886 Klaas  Mars Ov.west/Fl. 06-51082753
Eric Bovelander Br. Zuid-Oost 06-40497583 Jos Remmen Limburg 06-24181523
Kees de Brie Friesland 06-49800099 Kees Tinga NH/Utrecht 06-25129492
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536 Johannes  Veltman Gelderland 06-24165879
Tom  Hippe A'dam/NH 06-40556128 Henk de Wit Groningen 06-31071229

Op het gebied van nuldelijnsondersteuning werkt de NUV samen met het Veteranenplatform (VP). Dit is de lijst van Unifillers,
die die NUV nuldelijnsondersteuner zijn en de opleiding hiertoe hebben gevolgd. Verlegen om een praatje, zit je met een vraag
of probleem, neem dan contact op met de helper bij jou in de buurt. Cees van Ingen is de coördinator voor de NUV.
 

 
 
 

Van de redactie
Voor u ligt de tweede vernieuwde Dubbel Vier, met daarin de start van een nieuwe reeks: “Eén van ons: Unifillers met een passie.”
Over Unifillers met een bijzondere hobby of vrijwilligerswerk. Voor de komende twee edities zijn er al kandidaten gevonden om
hun verhaal te doen. We gaan door met de gestarte reeks over veteraneninloophuizen of ontmoetingscentra. Na Doetinchem
en Havelte is in de volgende editie de beurt aan De Ouwe Stomp in Vught.
 
Tenzij anders aangegeven zijn de artikelen en foto’s in de Dubbel Vier afkomstig van de redacteur. Verheugend is het dat we
steeds meer bijdragen van leden ontvangen in foto’s en berichten. In deze Dubbel Vier zijn ongeveer 50 foto’s verwerkt, 10 af
fiches en logo’s, en een aantal scans. De oplage is alweer gestegen naar 1.150 stuks. De vernieuwde Dubbel Vier krijgt steeds
meer vorm en inhoud. Het is noodzakelijk dat er een tweede redacteur bij komt. Diens taken zullen zijn: afnemen en uitwerken
interviews, artikelen schrijven, gezamenlijk vormgeven aan het blad. En belangrijk: back-up zijn voor de huidige redacteur. Door
blikseminslag hier waren bijna alle gegevens voor deze editie verloren gegaan.  Co-redacteurschap Dubbel Vier zal ongeveer
10-15 uren per kwartaal vergen. De Dubbel Vier verschijnt vier keer per jaar in maart, juni, september en december. Heb je affi
niteit en enige ervaring met het schrijven van artikelen en het doen van interviews, het opmaken van een blad en heb je die tijd
beschikbaar? Neem dan contact op met erik.kuiper@telfort.nl 
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